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Help! Ik ben mijn houvast kwijt!
door Arie van der Stoep

Wat zegt de Bijbel nu weer? Er staat: ‘Alles is mij geoorloofd.’ (1) Ja maar, zijn er dan geen regels,

geen wetten? Hoe weet ik wat ik wel en niet mag? Op deze manier ben ik wel mijn houvast kwijt!

Inderdaad, dat is ons probleem! We zijn zo gewend aan regels en voorschriften, dat ze onze zekerheid

zijn geworden. En weet je wat zo erg is? Ze staan ons vierkant in de weg voor een leven zoals God het

bedoelt. Een leven waarin we veel meer van God zien en ontvangen.

Want wat God ons wil geven, is een leven in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (2)

Een leven waarin Jezus onze zekerheid is. De Bijbel noemt het ‘het leven door de Geest’. (3)

Geest van liefde

In zo’n leven word ik niet geleid door wetten, maar woont Jezus in mij en wordt zijn leven mijn leven.

(4) Hij verandert mij, spreekt tot mij en opent mij de ogen voor wat Hij mij wil leren. In zo’n leven heeft

Gods Geest de leiding. (5) Zo zal mijn leven overeen gaan stemmen met dat van Gods Zoon.

Want God wil geen slaven, die naar wetten luisteren, maar kinderen, zonen, (6) die de stem van hun

Vader kennen en naar Hém luisteren. Wier grootste verlangen het is, dicht bij hun Vader te zijn en Hem

blij te maken door hun leven voor Hem. In zo’n relatie regeren geen wetten, maar regeert de liefde.

Dan wéét ik gewoon wat in die relatie past of wat die kan bederven. Dan wéét ik wanneer ik Hem blij

maak of wanneer er een wolk over zijn gezicht komt. En juist om die liefde in mijn hart te laten werken,

heeft Hij zijn Geest van liefde in mij uitgestort. (7)

Mijn houvast

Dan is alles mij geoorloofd! Want wat ik doe, komt dan voort uit die liefde! Dan doe of zeg of denk ik

bepaalde dingen niet, gewoon omdat ze niet ‘nuttig’ zijn, niets goeds bewerken. (1) Of omdat ze de

neiging hebben om mij tot hun gevangene te maken. (1)

Zijn Gods wetten dan niet nuttig? O ja, ik kan mijn leven er soms mee vergelijken. Maar de leiding die

ik nodig heb en waaronder ik mij stel, is de leiding van de Heilige Geest. En mijn gehoorzaamheid is

gericht op Jezus, mijn Heer. Hij is mijn houvast, mijn (nieuwe) leven! Daarom is alles mij geoorloofd!

Uit de Bijbel:

(1) 1 Korintiërs 6:12.

Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten

knechten.

(2) Romeinen 8:21.

... omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de

vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

(3) Galaten 5:25.

Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.



(4) Galaten 2:20a.

Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij...

(5) Galaten 4:18.

Indien jullie je echter door de Geest laat leiden, dan zijn jullie niet onder de wet.

(6) Galaten 5:6-7.

En, dat jullie zonen zijn - God heeft de Geest van zijn Zoon uitgezonden in onze harten, die roept: Abba,

Vader. Jullie zijn dus niet meer slaaf, doch zoon; ...

(7) 2 Timoteüs 1:7.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van

bezonnenheid.
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